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Kerkdienst 
Zondag 9 juni 9.30 uur mw. Gesina Joziasse, Wateringen 
Collecten: 1. Kerk in Actie Zending: Egypte 2. Kerk 

Komende kerkdiensten 
Zondag 16 juni 9.30 uur mw. prop. Jillian Barrett-Tolk, Den Haag 
Zondag 23 juni 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft 
 
Bij de dienst van 9 juni   
Verlangt u ergens naar? Kijkt u ergens naar uit? Op zondagochtend zal ik spreken over 
de eerste genezing na Pinksteren door Petrus en Johannes. De werking van de Heilige 
Geest wordt in dit stuk erg duidelijk, maar ook zien we een verlangen die al voorzegd 
werd in het Oude Testament. De vraag is: waar mogen we nu echt naar verlangen en 
welke verlangens had de kreupele man in het verhaal voor zondagochtend? 
Graag wil ik hierbij stilstaan en nadenken hoe wij onze verlangens vorm kunnen geven 
in het licht van Pinksteren.  
Hopelijk ontmoet ik u zondag. 
Gesina Joziasse 
 
Van de diaconie 

Zondag collecteren we voor de zending in Egypte; bijbelcompetitie stimuleert bijbel 
lezen. Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel 
christelijke gezinnen hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse 
bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. En hun familie doet 
mee! 

Het Egyptisch Bijbelgenootschap organiseert elk jaar een bijbelcompetitie voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar. De kinderen kunnen de vragen niet beantwoorden zonder de 
hoofdstukken te lezen en moesten daarbij 
hun ouder(s), broer of zus om hulp vragen. 
Zo gaat de hele familie aan de slag met de 
Bijbel. 
De competitie wordt afgesloten met een 
groot festival op verschillende plekken in 
Egypte. Dat is een groot feest met cabaret 
en muziek en de kinderen krijgen allemaal 
een kleurplaat van een bijbelverhaal. Elke 
kerk komt er met een kindergroep naar toe 
voor een wedstrijd over wat de kinderen 
thuis hadden geleerd. De winnaars krijgen 
een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde 
Bijbel. Ieder jaar staan er een of meer 
nieuwe bijbelboeken centraal in de competitie.  
Steunt u ook dit werk van Kerk in Actie met uw bijdrage?  

 

 

 



 

De tweede collecte is voor onze kerk De 
Lichtbron. Geef uw bijdrage in de mandjes bij 
het uitgaan van de kerk,  
of stort uw bijdrage op rekeningnummer NL90 
RABO 0368 1000 49 van de Diaconie/ZWO 
o.v.v. Zending Egypte, en NL85 RABO 0368 
1024 67 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Wateringen/Kwintsheul/Wateringseveld. 

Beide collectes van harte bij u aanbevolen! 
 
 

 
Uit de gemeente  
Op bezoek bij haar kleinzoon is Adri Boutkan-Kolenbrander gevallen en zij heeft daarbij 
haar elleboog en bovenbeen gebroken. Na de operatie in Bergen op Zoom is Adri voor 
waarschijnlijk zes weken voor revalidatie opgenomen in het Reinier de Graafziekenhuis: 
Reinier de Graafweg 5, 2625 AD Delft, afdeling revalidatie H3 kamer 234. Een kaart of 
een bezoekje stelt Adri zeker op prijs. 
We bidden om een voorspoedig herstel en Gods nabijheid voor haar. 
Ds. Marjan Zebregs 
 
Wij feliciteren  
8 juni mevrouw T. Gelderblom-van der Plas 
15 juni de heer G. van der Zwan 
15 juni de heer N.H. Kramer 
 
Gespreksgroep dinsdagmorgen 
Op 4 juni hadden we de laatste keer gespreksgroep voor de zomer.  
We sloten af met lied 910 ‘Soms groet een licht van vreugde’  

1. Soms groet een licht van vreugde de christen als hij zingt 
de Heer is ’t die met vleugels van liefde hem omringt. 
Loopt alles ons ook tegen, Hij zal ons ’t goede doen, 
Hij geeft na donk’re regen een mild en klaar seizoen. 

2. Goddank, wij overdenken ’t  geheim van onze Heer, 
het heil dat Hij wil schenken, dat nieuw is altijd weer. 
Bevrijd van onze zorgen begroeten wij de dag 
en vrezen niet de morgen wat hij ook brengen mag. 

De volgende keer is 3 september.  
 
Vakantie predikant 
Van zaterdag 8 juni t/m zaterdag 29 juni heb ik zomervakantie. Ik kijk uit naar een 
ontspannen tijd met zijn drieën in het voor ons nu nog onbekende Zweden. Zo nodig 
vervangt ds. Christi Bartelink van de protestantse gemeente Honselersdijk mij. U kunt 
haar bereiken via de scriba. 
Graag tot ziens in de zomerdienst op zondag 30 juni. (MZ) 
 

  

 
 

        
 
 
 
 
 

    
 



 
Bericht van de redactie 
Gedurende de maanden juli en augustus zal de nieuwsbrief eenmaal per twee weken 
verschijnen. Op de volgende data ontvangt u de nieuwsbrief: 5 juli, 19 juli, 2 augustus, 
16 augustus en 30 augustus. Denkt u hier a.u.b. aan bij het aanleveren van de kopij!  
 
ANBO/PCOB 
Zoals u ziet heten wij nu : ANBO/PCOB 
De landelijke PCOB was enkele jaren geleden samengegaan met de KBO 
(Katholieke Bond Voor Ouderen). 
Helaas is deze samenwerking opgehouden te bestaan. 
Landelijk zijn daarna de ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) 
en de PCOB samen gegaan per 1 januari 2024. 
Mevrouw Anneke Sipkens is direkteur/ bestuurder van de landelijke ANBO/ PCOB. 
Er zijn nu dus diverse plaatselijke ANBO/PCOB afdelingen die ook op bepaalde tijden 
met elkaar een overleg/ vergadering hebben. 
Verder, nog even een herinnering betreffende de koffieochtenden voor alle senioren. 
Deze zijn op: woensdag 17 juli en 21 augustus van 10 – 12 uur in de Smidse 
Wees Welkom! 
Met vriendelijke groet, 
Namens het ANBO/PCOB bestuur en  
het coördinatieteam. 
Joke van der Lelij, tel. 0174- 292928   
 
Herdenkingsdienst slavernijverleden ‘Samen hoopvol op weg’  
Voorafgaande aan de viering van de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij, 
wordt op 29 juni onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland in de 
protestantse gemeente Huis bij de Bron in Dordrecht een herdenkingsdienst gehouden.  
In deze dienst wordt de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van kerken in 
Nederland bij dit pijnlijke verleden herdacht en verwoord.  
De dienst zal in het teken staan van het verlangen en de hoop om gezamenlijk een stap 
te zetten naar een nieuwe toekomst. 
De dienst op 29 juni begint om 18.00 u. U kunt zich daarvoor opgeven tot 15 juni 2024 
via het email adres info@hvsv-slavernijverwerking.nl.  
De EO zal deze herdenkingsdienst opnemen en later uitzenden. (MZ) 
 
Pinksterlied 700 ‘Als de wind waait met vlagen’  
In deze tijd na Pinksteren deel ik graag een Pinksterlied met u.  
Deze keer een tekst van André Troost. (MZ) 

1. Als de wind waait met vlagen, zo verrassend waait de Geest, 
Soms als een storm, met donderslagen, soms een stem: Wees niet bevreesd! 
Soms een vlam, een vonk van boven, soms een haard die laait van vuur, 
soms een lamp die uit kan doven, soms een glans van korte duur. 
2. Soms een wolk die gul wil geven schaduw op geblakerd land, 
soms een zon die, hoogverheven, zindert op het mulle zand; 
bron van lachend, levend water, bedding, beek, rivier, fontein, 
stroom van heil – maar even later opgedroogd en weer woestijn. 
3. Als een woord dat weg wil wijzen, richting geeft en ruimte biedt, 
als een brood, een vaste spijze, sóms, soms éven – soms ook niet. 
Soms, soms lijkt geen wind te waaien, alles tevergeefs geweest 
totdat weer in lichterlaaie vonkt en vlamt: het vuur, de Geest! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 
Predikant: ds. Marjan Zebregs, 
predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371 
Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 
Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 
Uw kopij graag inleveren in Word: 
donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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Geef de mensen die je lief hebt
het afscheid van hun leven

Dukky Schreiber
De Maroc 31
2291 JX Wateringen

06 - 12 47 74 96

info@limoer.nl
www.limoer.nl


